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Nieuwsbrief Vorming 
zien, gedenken, verbinden 

INZEGENING 

 

Met vreugde en enthousiasme laten we u weten dat op zondag 28 

mei 2017 

  

Eefje (Ebeltje) van der Linden 

  

in een feestelijke dienst zal worden ingezegend tot predikant met een 

bijzondere opdracht, waarna zij als vormingsverantwoordelijke (NL) 

van de Verenigde Protestantse Kerk in België bevestigd zal worden. 

De dienst wordt voorgegaan door:  

ds. Steven Fuite (voorzitter Synodale raad), 

ds. Marcel Pool (coördinator ambten) en 

ds. Marc Loos (predikant VPKB Gent-Rabot). 

 

 Aansluitend wordt u een receptie aangeboden. 

Graag uw komst melden bij: hans.rouw@telenet.be 

 

INHOUD  

 

Inzegening 

 

Conferenties 

 

Faculteit 

 

Music & Liturgy with John 

Bell 6 mei 

 

Aan tafel 

 

Meer info? 
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CONFERENTIES 
Vormingsverantwoordelijke  

 
•Eefje van der Linden 

 

telefoon: 

 0485/743411 

 

Bereikbaar: 

dinsdag, woensdag, 

donderdagvoormiddag 

 

 

E-mail: 

eef.van.der.linden@telenet.be 
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“Religion, Culture and Society: Entanglement and Confrontation”. 

 

Sunday 27th of August until Saturday  2nd of September 2017. 

 

‘Between Market, State and Religion: Economic Realities, Social 

Justice & Faith Traditions’ 

 

 subthemes: 

  

§  Globalization, economic imperialism and social justice 

§  Religious communities and economic values and production 

§  Capitalism under construction: appropriation of capitalist 

producing and consuming 

The deadline for application is Sunday 14th of May 2017.  

 

Voor inschrijven klik hier 

he  

 

Open Deur Dag 

Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerheid 

woensdag 17 mei 

“De lente van een nieuw idee, het begin van de reformatie”. 

 

Prof. J. Temmerman:Maarten Luther een godsdienstfilosofisch 

overzicht van het reformatorische denken. 

Prof. D. Lambers-Petry: een schets van de reformatie in 

Heidelberg en Antwerpen. 

Musicoloog en aanstaand theoloog Mar van der Veer: een 

uiteenzetting over Luther, Bach en het Magnificat. 

Datum Woensdag 17 mei 2017, vanaf 15.00 uur 

Plaats Bollandistenstraat 40, 1040 Brussel 

mailto:eef.van.der.linden@telenet.be
http://www.ucsia.org/main.aspx?c=.SUMMERSCHOOL&n=94525&ct=85354
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Onze Anglicaanse broeders en zusters organiseren op 6 mei  a.s. 

een dag rond muziek en liturgie.  

John Bell is betrokken bij de Iona community. Een aantal van 

zijn liederen staan  ook in het Liedboek Zingen en bidden in huis 

en kerk zoals Lied 426 God zal je hoeden.  

Een dag voor iedereen die bij de liturgie betrokken is.  De dag is 

wel voornamelijk in het Engels. 
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Prijs 20 euro inclusief lunch.  

Inschrijven via https://stephenmurray.typeform.com/to/G13bUl 

Sint Elisabethkerk Begijnhof Gent 

Begijnhofdries str., 9000 Gent 

 

  

Music & Liturgy with John Bell 6 mei 
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Steeds meer kerken ontdekken de zin van samen eten, niet 

alleen in Nederland. Uiteraard zijn er de verschillende 

paasontbijten en de multiculturele buffetten.  

Er zijn spaghettifestijnen om geld in het laatje te brengen en 

voor buurtcontacten. Maar een aantal projecten worden ook 

missionair ingezet.  In Boechout is er als sinds 2012 “Potje 

gekookt”, een maaltijd voor alleenstaanden. In Gent is er het 

gezond-ontbijt voor mensen in migratie en armoede.  

 

In alle gevallen geldt, eten is zoveel meer dan voeding. Eten 

betekent verbondenheid. Het brengt mensen samen. De 

maaltijd is vaak een open uitnodiging voor ‘buitenstaanders’ 

om aan te schuiven, om vervolgens de eventuele verschillen 

gemakkelijk te overbruggen. 

 

Het vormingswerk heeft drie boeken aangeschaft waarin 

ideeën staan van recepten om niet alleen samen te eten, 

maar ook samen te koken. Boeken die bovendien ook de 

maaltijden een Bijbelse inspiratie geven, maar evengoed de 

maaltijden aan de liturgie koppelen.  

Kerk in Actie heeft verschillende recepten geïnspireerd door de 

keukens waar Kerk in Actie partnerorganisaties heeft en waar 

dus geld voor wordt ingezameld. Misschien is het een idee om 

kokend en etend een verbinding te maken met de projecten 

van Protestantse Solidariteit?  

 

Aan tafel: Samen koken, eten delen 

https://stephenmurray.typeform.com/to/G13bUl


                To be your bread – David Haas 

  

 

 

 

 

 

 
 

In de Bijbel Culinair, worden gerechten gekoppeld aan 

Bijbelverhalen: uiteraard is er de linzensoep maar ook de 

bruiloft van Kana, vormgegeven in een tapas buffet van 7 

gerechten. Bijbelverhalen worden gelezen tegen een 

culinaire achtergrond met aandacht voor symboliek. En ook 

het boekje Koken voor groepen biedt niet allen ideeën voor 

een groepsactiviteit maar ook nog gebeden, bij het eten.  

 

Kookboeken dus die de Bijbelse gemeenschappelijke 

maaltijd op de agenda plaatsen en wellicht ons opnieuw 

doen nadenken over de betekenis. In het Lucas-evangelie 

wel 7 keer sprake van een gemeenschappelijke maaltijd, 

waarbij de rol van gastheer en gast nog al eens wisselt en 

ook de sociale verhoudingen onder kritiek komen, maaltijden 

met een messiaans karakter nodigen dus uit, en sluiten niet 

uit.  

 

Eet smakelijk! 

 

 

Refrain: To be your bread 

now, be your wine now, 

Lord, come and change us 

to be a sign of your love. 

Blest and broken, poured 

and flowing, 

gift that you gave us, to be 

your body once again. 

 

1. We come to your table 

with our lives as they are. 

Heal us Lord, for we are 

broken; make us one again. 

 

2. Lord, we stumble through 

the darkness of night. 

Lead us, now, O Lord, we 

follow; bring us home to 

you. 

 

3. Give us the bread and 

wine that bring us to life. 

Feed us, and we'll never 

hunger, never thirst again. 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=cfgATWcSqWE 

 

Zijn er bij u activiteiten waarbij er gegeten wordt, dan zijn hier 

een aantal vragen om hier verder na te denken. U mag uw 

reacties doorgeven. U kunt deze ook gebruiken om uw activiteit 

te bespreken op bijvoorbeeld een kerkenraad. 

 

Welke ervaringen (goede of slechte) heeft u met 

gemeenschappelijke maaltijden? 

Wat zijn de motieven om deze maaltijd te houden? Hoe 

verbindt u deze maaltijd aan de liturgie? 

 

Denkt u wel eens na over het omdraaien van de rol van gast en 

gastvrouw/heer, bij deze maaltijden? 

Wat draagt de maaltijd bij aan een verandering van sociale 

verhoudingen?  

Werken deze maaltijden door in de beleving van de Maaltijd 

van de Heer? 

Zou u het lied rechts in de zondagse liturgie opnemen, waarom 

wel of niet? 

 Deel uw verhalen en ervaringen over maaltijden 

https://www.youtube.com/watch?v=cfgATWcSqWE
https://www.youtube.com/watch?v=cfgATWcSqWE

