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Gezamenlijke oproep van de federale regering en de erkende erediensten en de 
vrijzinnigen 

Na de dramatische aanslagen in Brussel van 22 maart 2016 willen we onze permanente en 
onophoudelijke verbintenis om te strijden tegen de haat, het extremisme en het gewelddadig 
radicalisme herbevestigen. 

We willen nogmaals ons medeleven betuigen aan de slachtoffers en hun familie en nabestaanden. 
Vandaag liggen er nog steeds heel wat slachtoffers in het ziekenhuis. Zij hebben een lange periode van 
genezing en herstel voor zich. Wij willen ook het opmerkelijke werk van de medische teams, de 
brandweer en de politie benadrukken en hen bedanken voor wat ze gedaan hebben voor de 
slachtoffers en hun families. 

De afgelopen jaren vonden er te veel tragische gebeurtenissen plaats in Europa en in de hele wereld. 
Elke keer hebben miljoenen democraten krachtig en vastberaden herinnerd aan de basisprincipes van 
onze democratieën. 

Samen willen wij herinneren aan de basisprincipes van onze samenleving. Over deze principes, zoals 
de scheiding van Kerk en Staat, de vrijheid van meningsuiting, de strijd tegen discriminaties, de vrijheid 
om te geloven en de vrijheid om niet te geloven, maar ook de onontbeerlijke gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen, kan niet worden onderhandeld. Niet vandaag. Niet morgen. 

België is een open, tolerant en gastvrij land. En daar is geen plaats voor terrorisme, integrisme, 
radicalisme en het prediken van haat. Meer dan ooit mogen wij niet in de val lopen die de terroristen 
voor ons hebben gespannen, want zij willen tweedracht zaaien onder onze burgers. We moeten elke 
vorm van veralgemening en polarisatie vermijden. Wij zijn fier op onze waarden. 

Wij willen geen in zichzelf gekeerde, argwanende samenleving. Om dit te vermijden, moeten we 
onvermoeibaar blijven werken aan een samenleving waar elk individu wordt gerespecteerd en de 
andere respecteert. 

Wij willen een vrije samenleving waar iedereen, met zijn bijzonderheid, met zijn eigen verhaal, 
oorsprong en levensparcours zijn plaats kan vinden en een verantwoordelijke betrokkene kan worden 
in de samenleving. Ieder individu respecteren, dat wil zeggen iedereen toelaten om zelfstandig te zijn 
en zijn diversiteit uit te drukken. Elk individu respecteren, dat is ook iedereen de garantie geven voor 
de vrijheid om te geloven of om niet te geloven en voor een gelijke behandeling waarop iedere burger 
legitiem recht heeft. 

Wat wij willen is onaantastbaar: wij zullen onze gemeenschappelijke waarden blijven verdedigen en 
uitdragen. Het radicalisme moet onophoudelijk en ondubbelzinnig worden bestreden. 

In deze woelige tijden engageren de staat en de officiële instanties van de erediensten en van de 

vrijzinnigen zich om te blijven strijden tegen het obscurantisme. Meer dan ooit moet de staat de 

veiligheid van elke burger en zijn vrijheid om zijn overtuigingen uit te drukken, verdedigen met 

respect voor de democratie en de rechtsstaat. 


